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Beste Lezers, 

Allereerst heel erg bedankt voor jullie bijdrage het afgelopen jaar. Daardoor hebben we er 

in 2015 samen weer voor kunnen zorgen dat de weeskinderen naar school konden gaan. 

Omdat voor deze kinderen in januari een nieuw schooljaar is begonnen, is het weer tijd om 

jullie te informeren over hoe het met ze gaat.  

Afgelopen week hebben wij weer € 1450,00 overgemaakt naar Phanice Kyen, onze contact 

persoon op MT Elgon, Kenya. Alle kinderen kunnen dus weer een heel jaar onderwijs 

volgen! 

Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen te melden. Zo gaan Bonface en Alex gaan alweer naar 

het derde jaar van het voortgezet onderwijs en hun resultaten zijn goed.  

Aaron, Sophie en Mildred hebben het basisonderwijs afgerond. Met name Mildred heeft 

goed gescoord en dat betekent dat er voor haar een goede vervolgschool gekozen kan 

worden. Aaron en Sophie hebben meer moeite met leren. Phanice heeft volgende week 

een afspraak met een schooldecaan om te overleggen wat de beste optie voor 

vervolgonderwijs voor hen zal zijn. We gaan ervan uit dat er voor hen passend onderwijs te 

vinden is. Dat gaan we nog van haar horen. Voor deze drie kinderen zullen wij ook het 

schoolgeld voor komend jaar nog gaan bekostigen. Dat betekent dat zeer binnenkort alweer 

5 kinderen voortgezet onderwijs volgen! 

Maureen gaat nu naar het laatste jaar van de basisschool, klas 8. Zij zal dit jaar haar 

eindtoets gaan doen. Mathildah gaat naar klas 7 en doet het erg goed. Alvin gaat naar 

klas 6.  

Helaas gaat het met Joan, Ezekiel en Gideon niet zo goed. Joan en Ezekiel hebben niet 

genoeg punten gehaald om door te gaan naar de volgende klas. Dit heeft te maken met hun 

te geringe inzet. Gideon gaat vaak helemaal niet naar school. In overleg met Phanice 

hebben wij besloten om hen dit jaar nog een kans te geven om hun werkhouding te 

verbeteren. Aangezien wij in Juli weer naar Kenia gaan, kunnen wij met eigen ogen zien en 

horen hoe zij zich tot dan hebben ingezet en kunnen eventuele besluiten genomen worden. 



Sammy woont niet meer bij zijn oom en is daarom naar een andere school verhuisd. Deze 

school vraagt geen schoolgeld en daarom heeft Phanice ons geadviseerd Sammy niet meer 

in het project op te nemen. 

Om het allemaal goed te kunnen blijven coördineren, voor Phanice in Kenia en voor ons 

vanuit Nederland, en om er zeker van te zijn dat het geld optimaal besteed wordt, hebben 

wij besloten geen nieuwe kinderen in het project op te nemen. Wij vinden het belangrijker 

dat we de kinderen die we nu al ondersteunen na hun middelbare school ook een 

beroepsgerichte opleiding kunnen laten volgen.  

In Juli 2016 hopen wij, dit keer met z’n tweeën en uiteraard op eigen kosten, weer af te 

reizen naar MT Elgon om daar alle kinderen op hun school te ontmoeten en leerkrachten te 

spreken. We gaan jullie dan zeker weer op de hoogte brengen van onze ervaringen! 

 

Blessings, 

Erna en Rob 


